Alle lof voor onze
donateurs en sponsoren

Toon Hermans Huis Parkstad is volledig afhankelijk van
donateurs en sponsoren. Voor bijvoorbeeld de training

van onze vrijwilligers, onze huisvesting en professionele
ondersteuning is elke financiéle bijdrage dan ook meer
dan welkom.

Draag je onze gasten en ons een
warm hart toe?

Steun dan ons werk door vriend te worden en een
vrijblijvende donatie over te maken naar:

IBAN: NL 26 RABO 0173 8139 84
ten name van Stichting Toon Hermans Huis Parkstad en
onder vermelding van ‘donatie’.

Voor meer sponsormogelijkheden en ons
sponsorprogramma voor bedrijven en organisaties:
toonhermanshuisparkstad.nl
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Vrijwilliger worden?

Onze gewaardeerde vrijwilligers doen werk van
betekenis. Wil jij deel uitmaken van ons team?

Stuur dan een mailtje naar:
info@toonhermanshuisparkstad.nl
of bel ons: 045-542 77 88

Een warm welkom

Het Toon Hermans Huis Parkstad is vrij toegankelijk, voor
iedereen. Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur staat de
deur voor je open. Een afspraak maken is niet nodig.
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Bereikbaarheid locatie Heerlen:

Bus: uitstappen bij busstation Heerlen (Maankwartier) of
Akerstraat (5 minuten lopen) Trein: de loopafstand vanaf

het station (Maankwartier) is 5 minuten Auto: parkeren in
parkeergarage De Klomp in de Klompstraat (1 minuut lopen)

Wilhelminaplein 24, 6411 KW Heerlen
Telefoonnummer 045-542 77 88
info@toonhermanshuisparkstad.nl

Locatie Brunssum:

Wijksteunpunt ‘t Barbarahoes, Zonnestraat 3, 6446 TC
Brunssum (dinsdag 10.00 tot 12.00 uur)

Bus: bushalte Emmaweg (3 minuten lopen) of bushalte
Trichterweg (5 minuten lopen)

Locatie Landgraaf:

Wijkpunt de Dormig, Op de Heugden 100, 6371 XN
Landgraaf (woensdag 10.00 tot 12.00 uur)

Bus: bushalte de Dormig (1 minuut lopen)

Locatie Kerkrade:
Wijkpunt 't Westhoes, Anemonenstraat 16, 6466 SZ

Kerkrade (dinsdag 10.00 tot 12.00 uur)
Bus: bushalte Kampstraat/Kerk (1 minuut lopen)

Volg ons: 'a m 0

Uitgiftedatum: 1 februari 2020
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Aandacht voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Geraakt door kanker?

Samen met
ons kun je het
weer alleen
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Kanker zet je wereld op zijn kop

Deze ziekte geeft zich niet gemakkelijk gewonnen.
De medische wetenschap zet grote stappen
vooruit. Toch hebben we als mens vaak het gevoel
met lege handen te staan. Dan is het goed om
dicht bij elkaar te staan, elkaar te versterken. Om
z6 te ervaren dat je er niet alleen voor staat.

Als patiént, naaste of nabestaande kun je bij

Toon Hermans Huis Parkstad terecht voor een
luisterend oor, een gesprek met lotgenoten en voor
informatie over niet-medische zaken. Je kunt er in
stilte verblijven of juist even je hoofd leegmaken
door aan een activiteit deel te nemen.

Meer dan 30 opgeleide vrijwilligers helpen je
vooruit. Ze laten je de veerkracht ontdekken die je
al in je hebt. Om sterker te staan op het pad dat
voor je ligt.
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Kk me echt thuis v de"‘
Amal El IIhami‘

- gast van Toon Hermans Huis Parkstad

Kom praten

Als je geraakt wordt door kanker komen er veel
vragen op je af. Hoe moet ik nu verder? Kan ik de
behandeling wel aan? En wat als de kanker dan
terugkomt? Kan ik nog dezelfde dingen doen

als voorheen? Raak ik mijn baan kwijt of mijn
zelfstandigheid? Hoe moet het thuis verder gaan?

Ook je naaste omgeving zit met vragen en
onzekerheid, terwijl pasklare antwoorden vaak
ontbreken. Ook zij hebben behoefte aan medeleven,
begrip, handvatten om de toekomst aan te kunnen.

Bij Toon Hermans Huis Parkstad kan iedereen die
door kanker wordt geraakt terecht voor een goed
gesprek. Niet alleen om emoties, pijn, verdriet

en twijfels met elkaar te delen. Maar vooral ook
om te ontdekken waar jij zelf de regie weer kunt
oppakken. Een goed gesprek geeft je veerkracht.

Kom ontmoeten

Als gast van Toon Hermans Huis Parkstad ontmoet
je professioneel opgeleide vrijwilligers. Ze kijken
voorbij de ziekte, zien de mens achter de patiént.
Loop gerust eens binnen om een kop thee of koffie
met ze te drinken. Toon Hermans Huis Parkstad
biedt een luisterend oor in een gastvrije omgeving
waar je begrip en erkenning vindt. De ontmoeting
zal je nieuwe energie geven.

Onze vrijwilligers organiseren ook diverse
bijeenkomsten. Dat kunnen ontmoetingen met
lotgenoten zijn, lezingen van ervaringsdeskundigen
van patiéntenverenigingen of van vakmensen uit
de medische of psychosociale praktijk. Ze vertellen
je graag over de mogelijkheden voor partners om
aan te sluiten bij bijvoorbeeld een contactgroep

of om deel te nemen aan een bijeenkomst over
verliesverwerking.



